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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 63 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Het is niet goed om iets te willen van een ander 

“De wil  is een kracht waarmee men  in zichzelf kan komen. Wanneer  jij  iets 

wil, weet dan dat het iets is wat je brengt naar jezelf. En wanneer je iets wil 

van een ander, weet dan dat je je wil verkeerd gebruikt.  

Je moet in je eigen oorspronkelijkheid kunnen staan en dat doe je wanneer 

je de kracht hanteert, wanneer je dus je wil in jezelf zet, en wanneer je zegt: 

“Ik  zal vinden wat  ik ben, en  ik  zal vinden wat er  in mij  leeft, en  ik  zal  tot 

uitdrukking brengen wie ik ben.””   

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid” 

(uit hoofdstuk 5: ‘De bloem van verwondering’) © Mayil.com 
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